
Ondanks dat de vergiffenis, barmhartigheid en vergeving van Allah 
groot genoeg is om al het bestaan te omhullen, zal je jezelf hiervan 

beroven als je Shirk begaat..

“Allah vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten toegekend worden, maar 
Hij vergeeft daarnaast alles, aan wie Hij wil.” (4/Nisa, 48)

De enige zonde die Allah niet zal vergeven, als er geen berouw is getoond 
en ervan af is gezien voor de dood, is Shirk. Wat betreft alle zondes behalve 

Shirk is het aan Allah’s wil om dit wel of niet te vergeven. 

Shirk, is het verrichten van een handeling, dat in de islam als aanbidding 
wordt gezien, aan iemand anders dan Allah (swt). Of het toekennen van Zijn 

eigenschappen aan een ander dan Allah (swt). 

Shirk heeft verschillende vormen. Shirk in liefde (2/Baqarah, 165), Shirk in het 
gehoorzamen (9/Taubah, 31) Shirk in het aanroepen en aanbidding (7/A’raf, 
37; 10/Yunus, 106), Shirk in het maken van wetten en regels (18/Kahf, 26; 42/

Suara, 21) en Shirk in het vergoddelijken van bepaalden wezens om 
saamhorigheid te creëren (29/Ankabut, 25)…

Iemand die deelgenoten aan Allah (swt) toekent, heeft Allah (swt) met 
het ergste gelasterd en heeft het grootste onrecht gepleegd (31/Lokman, 13). 

Daarom zijn al zijn daden nietig geworden. (39/Zomer, 65) en heeft Allah (swt) 
het Paradijs voor hem verboden (5/Maidah, 72).

Allah (swt) heeft het Paradijs, die hij heeft geschapen voor zijn dienaren die 
alleen hem aanbidden, verboden voor de plegers van Shirk:

“Voorzeker, ongelovig zijn degenen die zeggen: “De messias, de zoon van 
Maryam, hij is Allah.” Terwijl de messias zei: “O kinderen van Israël! Aanbid 

Allah, mijn Heer en jullie Heer.” Degene die partnerschap toekent aan 
Allah, weet dan met zekerheid dat Allah voor hem het Paradijs heeft 

verboden. En zijn verblijfplaats is het vuur. En voor de verderfzaaiers, 
onrechtplegers zijn er geen helper.” (5/Maidah, 72)

(Zie 4/Nisa, 48 voor de definitie van Shirk, de vormen ervan en het lot van de 
veelgodenaanbidders)

En waar nodigen wij jou naar uit?

Wij nodigen je uit naar de religie van alle profeten en de enige religie die 
bij Allah geldig is: de islam.

Wij nodigen je uit naar de zuivere en pure Tawhied, waar de religie 
absoluut behoort tot Allah, waar enkel Allah aanbeden wordt en er op 

geen enkele manier aan Hem deelgenoten worden toegewezen.

Wij nodigen je uit naar het volk van Ibrahim (as), waar de idolen naast Allah 
werden verworpen en afstand van genomen werd, waar alleen Allah (swt) 

aanbeden werd, waar alle liefde, angsten en hoop gericht waren op Allah.

Wij nodigen je uit naar de vergeving van Allah (swt) en naar het land van 
vrede, de tuinen van Firdaws (het Paradijs).

 plegende vrouwen en voor de veiligheid van deze ontuchtplegers 
plaatsen ze politie voor de deuren van bordelen. Ze beschouwen 

deze daad van ontucht als legaal ondernemen en (dus) nemen ze ook 
belasting van hen.

Net zoals dit beschouwen ze veel van wat Allah verboden heeft als volledig 
toegestaan of (toegestaan) voor 18 jaar en ouder.

Het verbod van Allah op gokken en kansspelen/nationale loterij; rente, 
kredietbetalingen en bankieren en alcohol nuttigen onder het mom van 

amusement wordt als legaal erkend en dus als halal beschouwt.
We hadden geleerd dat het verrichten van smeekbedes tot Allah behoort tot 
aanbidding. Allah (swt) zegt over de mensen, die smeekbedes verrichten tot 
anderen dan Hem, smeekbedes verrichten tot mensen van wie er geloofd 
wordt dat het vrome mensen zijn of smeekbedes verrichten tot hun zielen, 

hun graven en tombes:
“Tot Hem behoren de smeekbedes en zij tot wie door hen in plaats van tot 
Allah wordt gebeden, verhoren hen in niets; zij zijn slechts als iemand die 

zijn handen naar het water uitstrekt opdat het zijn mond bereikt, maar het 
bereikt zijn mond niet. Het gebed van de ongelovigen mist steeds zijn 

doel.” (13/Ra’d, 14)

“Allah laat de nacht overgaan in de dag en Hij laat de dag overgaan 
in de nacht en Hij heeft de zon en de maan dienstbaar gemaakt. Alles 

loopt tot een vastgestelde termijn. Dat is Allah, jullie Heer; Hij heeft de 
heerschappij. Zij die jullie in plaats van Hem aanroepen hebben nog geen 
flintertje heerschappij. Als u hen aanroept, zullen zij uw roep niet horen en 

indien zij uw roep horen, zullen zij u niet kunnen antwoorden. En op de 
Dag van de Opstanding zullen zij uw afgoderij verwerpen. Niemand kan u 

(omtrent de waarheid) inlichten zoals de Alkennende.” (35/Faatir, 13-14)

“Behoort de zuivere godsdienst niet Allah toe? Zij die zich in plaats van 
Hem beschermers nemen [zeggen]: “Wij dienen hen slechts opdat zij ons 
nader tot Allah brengen. Allah zal tussen hen oordelen over dat waarover 
zij het oneens zijn. Allah wijst wie een ongelovige leugenaar is de goede 

richting niet.” (39/Zomar, 3)

In de fundering van Shirk is er een verbeelding: 'een verre Allah' en 'een 
gebrekkige mens': “Wie zijn wij om Allah direct aan te roepen? Wij hebben zo 
veel zondes. Hoe kunnen wij met deze zondige monden Allah aanroepen?” 

Deze valse opvatting zorgt ervoor dat een persoon gaat zoeken naar 'een 
Behoeder' die hem dichterbij Allah (swt) brengt. 

(Zie 2/Baqarah, 186; 5/Maidah, 35; 34/Saba, 22-23; 39/Zomar, 43; zie ook 6/An’am, 14)

Als je goed oplet heeft Allah (swt) gezegd dat degene, die smeekbedes 
verrichten tot andere wezens dan Allah, hen aanbidden. Dat deze daden 

behoren tot Shirk en dat degenen die dit plegen leugenaars en ongelovigen 
zijn.

Vergeet niet dat het aanbidden van anderen naast Allah Shirk is en Shirk een 
groot onrecht is.

Geef gehoor aan het advies van Loqmaan (as) die hij aan zijn zoon gaf:
“O mijn zoon, ken Allah geen deelgenoten toe: voorwaar, het toekennen 

van deelgenoten (aan Allah) is zeker een groot onrecht.” (31/Loqmaan,13)(Zie 
4/Nisa, 48 voor de definitie van Shirk, de vormen ervan en het lot van de 

veelgodenaanbidders)
Het toekennen van deelgenoten aan Allah zorgt ervoor dat al jouw daden 

verloren gaan en je in beide werelden tot de verliezers zal behoren.
Geef gehoor aan de waarschuwing van Allah (swt) die Hij elke profeet door 

middel van openbaring heeft meegegeven:
 “En voorwaar, aan u zoals aan hen die vóór u waren, is geopenbaard: “Als 
u deelgenoten aan God toeschrijft, zal uw werk stellig vruchteloos blijken 

en zult zeker tot de verliezers behoren.” (39/Zomar, 65)
(Zie 4/Nisa, 48 voor de definitie van shirk, de vormen ervan en het lot van de 

veelgodenaanbidders)

Wanneer een persoon een handeling, wat wij als aanbidding 
kennen, verricht voor iemand anders dan Allah (swt) óf Allah tegelijk met 

anderen aanbidt, dan heeft deze persoon Shirk begaan. Laten we de verzen, 
die betrekking hebben op dit onderwerp, is verkennen uit onze verheven 

Koran: Dat het recht om wetten te maken behoort tot Allah (swt) en dit 
toekennen aan Allah onder aanbidding valt, hadden we al geleerd. Voor 

degenen die dit recht aan iemand anders dan Allah geven, zegt onze Heer: 
“Hebben zij dan medegoden, die hun wetten hebben voorgeschreven 

welke Allah verboden heeft? Als er geen vastgesteld woord was, dan was 
het oordeel tussen hen al voltrokken. Zonder twijfel voor de misdadigers 

is er een pijnlijke straf.” (42/Shura,21)
Degene die legaliseren wat Allah (swt) verboden heeft, zoals haram-halal, 

verboden-toegestaan in de wetgeving opnemen, zijn de deelgenoten die 
naast Allah (swt) worden aanbeden. Want het maken van wetten, het bepalen 

van de sharia (wetgeving) en de soevereiniteit is één van de duidelijkste 
eigenschappen van Allah (swt). (zie 12/Yusuf, 40; 18/Kehf, 26)

Allah (swt) veroordeelt diegenen die toestemming geven aan de mensen, die 
wetten maken welke tegenstrijdig zijn met de wetten van Allah. Allah duidt 
aan dat zij hiermee hen als deelgenoten van Allah hebben genomen/shirk 

hebben begaan.
“Zij hebben hun schriftgeleerden en hun monniken tot heren naast Allah 

genomen en (ook) de Masih de zoon van Maryam, terwijl hun niets is 
bevolen dan dat zij één God aanbidden: er is geen god dan Hij. Heilig is Hij 

boven de deelgenoten die zij naast Hem toekennen.” (9/Taubah,31)
Weet jij hoe de Boodschapper van Allah (saw) dit vers heeft uitgelegd?

“Toen de Profeet (saw): ‘Zij hebben hun schriftgeleerden en hun monniken 
tot heren naast Allah genomen en (ook) de Masih de zoon van Maryam.’, 
reciteerde, kwam Adiy ibn Hatem (die in zijn Jahiliyya christen was) met 

een zilveren kruis om zijn nek en zei: ‘Zij hebben hun schriftgeleerden en 
hun monniken niet aanbeden.’

Rasulullah (saw) antwoordde: ‘Hun geleerden verklaarden dat wat Allah had 
verboden als toegestaan en dat  wat Allah had toegestaan als verboden. 
Vervolgens gehoorzaamden zij hun geleerden. Dit is dus het aanbidden 

van hun geleerden.’ ” (Tirmidhi, 2969)
- Het vers en de uitleg van onze Profeet (saw) laat zien dat zaken van halal-

haram, verboden-toegestaan enkel wordt bepaald door Allah (swt). Want Hij is 
“Ar-Rabb”. Rabb; degene die disciplineert, structureert en organiseert.  Allah 

onderwijst de mensen met zijn wetten om zo structuur te geven aan de 
samenlevingen.

- Een geleerde, hoogbegaafde, aanbidder, parlementariër, regeringsleider of 
stamhoofd… Wie aan één van hen deze bevoegdheid geeft, heeft hem als 

heer/rabb naast Allah genomen. 
- Als iemand, die deze bevoegdheid geeft aan een ander dan Allah, niet weet 
dat deze handeling een aanbidding is en niet weet dat hij een ander als heer 

naast Allah neemt, dan blijft de uitkomst hetzelfde. Want onwetendheid is 
niet het excuus voor Shirk, maar de oorzaak.

- Om iemand als rab of ilaah te nemen, is het niet nodig om te zeggen: “Dit is 
mijn heer” of “Dit is mijn god”. Wanneer je de eigenschappen van een heer of 
god aan iemand toekent of wanneer je een handeling, dat voor een heer of 
god gedaan moet worden, doet voor een ander, dan is hij jouw heer of god. 
(Zie ook 3/Al-i Imraan, 64; 4/Nisa, 59-60; 5/Maidah, 43-44, 50; 7/A’raf, 54; 12/Yusuf, 40) 
Als we deze uitspraak van Allah (swt) en Zijn Boodschapper (saw) op vandaag de 

dag zouden toepassen;
Ondanks dat Allah (swt): “Ontucht is haram en laat de moslims ontucht niet 

benaderen.”, zegt, zegt het dagelijkse systeem ‘Ouderen boven de 18 mogen 
ontucht plegen’. Ze openen speciale huizen om hen ontucht te laten 

plegen, ze geven een gezondheidsrapport aan de ontucht
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Wat is Ibadah?
Om vast te houden aan de reden van ons bestaan is het heel belangrijk om 

te weten wat aanbidding is.
Ibadah; Woorden en daden, waar Allah van houdt en tevreden over is en 

die enkel omwille van Allah gedaan worden.
Het gebed is een aanbidding. Omdat Allah (swt) van het gebed houdt en 

hier tevreden over is, heeft Hij het bevolen aan de gelovigen. Als het gebed 
enkel voor Allah wordt verricht, geldt het als een aanbidding.

Stel je voor dat iemand zegt: "Ik bid omwille van mijn ouders, werkgever of 
regering.", dan zouden we begrijpen dat het gebed van deze persoon 

ongeldig is en hij/zij een ander dan Allah aanbidt.
Zo is het verrichten van smeekbedes ook een aanbidding.

Allah (swt) zegt:
“En jullie Heer zegt: “Roep Mij aan, dan zal Ik jullie verhoren. Zij die te 

hoogmoedig zijn om Mij te dienen, zullen onderdanig de hel binnengaan.” 
(40/Al-Ghafir, 60)

De Boodschapper van Allah (saw) zei bij het lezen van dit vers: “(Het 
verrichten van) smeekbedes is de aanbidding zélf.” (Tirmidhi)

Een mens moet enkel Allah (swt) aanroepen. Wanneer hij/zij zich in 
moeilijkheden bevindt, moet hij/zij alleen hopen op de hulp van Allah en 
alleen Allah vragen om zijn probleem te verhelpen. Want het verrichten 
van smeekbedes is een vorm van aanbidding en aanbiddingen worden 

enkel verricht omwille van Allah.
Het toeschrijven van de wetgeving aan Allah is ook een aanbidding.

Allah (swt) zegt: “…Het oordeel komt alleen Allah toe. Hij beveelt dat jullie 
niets aanbidden behalve Hem. Dat is de juiste godsdienst, maar de 

meeste mensen weten het niet.” (12/Yusuf,40)

a. De roep naar Tawhied is het fundament van de islamitische 
werkzaamheden. Tawhied moet overal en altijd de eerste prioriteit zijn van 
een gelovige. Ondanks dat Yusuf (as) in de gevangenis zat en was belasterd, 

weerhield dit hem niet om de Tawhied te verkondigen aan degenen, die 
een vraag over hun droom stelden en onwetend waren over Tawhied. Dit 

terwijl hun vraag totaal niets met Tawhied te maken had.
b. Het belangrijkste bewijs van Tawhied is het feit dat meerderheid chaos 

met zich mee brengt en eenheid vrede vormt. (zie 21/Anbiyaa. 22; 23/

Muminun, 91)

Tawhied; is orde en vrede voor een individu, een volk en de wereld waar we 
in leven. Shirk daarentegen is chaos, terreur en fitna.

Meer dan één heer, die tevreden moet worden gesteld en wiens verzoeken 
vervuld moeten worden, veroorzaakt chaos en zet degenen die hen 

aanbidden tegen elkaar op. Er heerst altijd chaos in de gevoelens, 
gedachten, neigingen en verlangens van de veelgodenaanbidder (22/Hadj, 
31). Want er zijn meerdere autoriteiten, die hem/haar aansturen en die hij/

zij tevreden moet stellen. Cultuur en gewoontes, wensen van de ouders, de 
verwachtingen van een moderne bevolking, persoonlijke verlangens, 

spirituele behoeftes…

c. Geloven dat de wetgeving/soevereiniteit/het maken van wetten 
enkel tot Allah (swt) behoort en hiernaar leven is geen luxe, maar een 

onmisbaar grondbeginsel van het islamitische geloof.
Dat de wetgeving behoort tot Allah (swt) is gebonden aan twee zaken: 

•  Levende en niet-levende wezens, die naast Allah aanbeden 
worden, net zo geliefd zijn, net zo gevreesd worden als Allah en 

warmhartig worden gehoorzaamd. (39/Zomar, 17)

•  Elke persoon die gelooft in Allah, maar niet de Taghoet verwerpt, is een 
persoon die gelooft in de Taghoet en is hiermee dus een dienaar van de 
Taghoet. Iemand die ongelovig is in Allah. (Zie 4/Nisa, 51; 5/Maidah, 60)

Laten we nu eens samen nadenken: Hoeveel van ons kennen het woord 
‘Taghoet’? Hoeveel van ons heeft dit woord eerder gehoord?

Of waarom vertellen de imams van de moskeeën, beeld predikers, shuyookh en 
geleerden, die beweren dat zij ons onze religie onderwijzen, dit woord niet?

Waarom verbergen de predikers van vandaag de gemeenschappelijke boodschap van al 
onze Profeten, terwijl de Profeten, die naar alle volkeren zijn gestuurd, de mensen naar 

deze waarheid hebben uitgenodigd. 

Taghoet, de gemeenschappelijke uitnodiging en boodschap van 
alle boodschappers van Allah, is alles wat aanbeden wordt naast Allah.

De graftombes waar mensen smeekbedes naar verrichten en om hulpvragen, 
de wetgevers en parlementen die wetten (waar Allah ontevreden over is) 

maken voor de mensen, ideologieën die met bepaalde waardes het leven van de 
mensen doen afdwalen, geestelijken die namens de islam de mensen misleiden en de 
waarheid verbergen, predikers die mensen uitnodigen van het licht van openbaring 

naar de duisternis van afgoderij en ongehoorzaamheid; verzonnen normen en waardes 
waar mensen omwille van leven en sterven zijn elk een Taghoet.

Je hoort dit allemaal vast voor het eerst, he? 

Vanaf nu is het tijd om hierbij stil te staan en ons zelf te fatsoeneren volgens het Boek 
van Allah en de Soennah van de Boodschapper. Wanneer we ons graf zullen betreden 

of  voor Allah (swt) komen te staan, zal Allah ons ondervragen over Zijn Boek en de 
Boodschap, wat via Zijn Boodschapper (saw) aan ons is overgeleverd. Laten we het 

niet toelaten dat anderen namens Allah en religie ons misleiden.

Om onze belofte aan Allah (swt) en de voorwaarden van 'La ilaha illallah', waar wij 
onwetend over zijn, beter te begrijpen, gaan we nu met jou wat dieper in op de 

volgende sleutelwoorden: 
Ilah, Ibadah en Shirk.

Weet jij waarom je geschapen bent?
Heb je je ooit afgevraagd: 'Wat is de reden dat Allah mij uit niets heeft geschapen, 

heeft voorzien, het universum voor mij heeft klaar gesteld en mij heeft geschapen tot 
het eervolste schepsel?'

“Ik heb de mensen en de djinn slechts geschapen om Mij te dienen.”  
(51/Az-Zaari’jaat, 56)

De reden waarom de mens geschapen is, is Tawhied. Tawhied is het één maken van 
Allah in je aanbidding. Waarbij een persoon aanbiddingen, zoals het gebed, het 
vasten, het slachten enkel voor Allah (swt) verricht en als een geheel zijn leven 

fatsoeneert volgens de wetgeving van Allah; waarbij hij zich enkel overgeeft aan Zijn 
regels en wetten. (Zie 1/Fatiha, 5)

Omdat het bestaan van een moslim Tawhied is, zal het eerste en onveranderlijke 
agendapunt ten alle tijden Tawhied moeten zijn. (Zie 38/Saad, 27)

Er is maar één reden waarom Allah (swt) de mensheid heeft geschapen: Om enkel/
alleen/op een oprechte manier Allah te aanbidden...

Diegenen die niet enkel Allah aanbidden of die samen met Allah andere wezens 
aanbidden, hebben de reden van hun bestaan verraden en de belofte aan hun Heer 

verbroken.

Wist je dat Kalima at-Tawhied voorwaarden heeft?
Wanneer we aan vele van ons vragen: 

'Hoe ben je moslim geworden?'  of ‘Hoe ben je de religie Islam binnengetreden?’ , 
dan zeggen we dat we ‘La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah’ 

hebben gezegd en moslim zijn geworden.

Een volgende vraag: 

‘Jij hebt deze uitspraak gedaan om de islam binnen te treden, 
maar heeft Allah (swt) dit ook geaccepteerd?’ 
We kunnen best verbaasd zijn om deze vraag. 

Laten we dit onderwerp met een voorbeeld toelichten:

Wij bidden om Allah tevreden te stellen. Ons gebed is pas geldig en wordt pas 
geaccepteerd door Allah (swt) als er voldaan wordt aan de voorwaarden hiervan 

en er afstand gehouden wordt van de teniet doeners.

Als we ons hebben gereinigd, ons naar de Qibla hebben gewend, onze intentie 
hebben aangenomen en afstand hebben genomen van de teniet doeners (zoals 

praten, eten en drinken en vergelijkbare handelingen) zal ons gebed geaccepteerd 
worden. Is het gebed geldig van diegene, die zich niet houdt aan deze voorwaarden 

en dus tijdens het gebed eet, drinkt en met zijn omgeving praat? Natuurlijk niet…

De uitspraak ‘La ilaha illallah’ is dus net zo. Om ervoor te zorgen dat dit geaccepteerd 
wordt, zijn er voorwaarden en om ervoor te zorgen dat deze uitspraak geldig is tot je 
laatste adem zijn er teniet doeners, waar afstand van gehouden moet worden. Zelfs 

als een persoon dit meerdere malen uitspreekt, is het ongeldig als er niet 
aan de voorwaarden wordt voldaan.

Wat betekent Taghoet?
Het verwerpen van de Taghoet en afstand nemen van hem behoren tot de 

voorwaarden voor de acceptatie van Kalima at-Tawhied. Alle profeten 
zijn gestuurd om de mensen naar deze waarheid uit te nodigen.

“En voorzeker. Wij hebben aan iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden 
(die zei:) “Aanbid Allah en houd afstand van de Taghoet.” En er zijn er onder hen die 
Allah leidde en er zijn er die Hij tot de dwaling veroordeelde. Reis dus op de aarde 

rond en zie hoe het einde was van de loochenaars.” (16/Nahl, 36)

Allah (swt) zegt in een ander vers dat het vasthouden aan het sterke houvast Kalima 
at-Tawhied mogelijk is als de Taghoet verworpen wordt.

“Er is geen dwang tot de (islamitische) religie. Zeker, het rechte (pad) heeft zich 
onderscheiden van het slechte. Wie de Taghoet ontkent en in Allah gelooft, heeft  

zeker het sterke houvast gegrepen, die niet zal breken. En Allah is Alhorend, 
Alwetend” (2/Baqarah, 256)

Het sterke houvast is Kalima at-Tawhied. Opdat een persoon behoort tot de 
volgelingen van deze uitspraak zijn er twee voorwaarden genoemd. 

Het verwerpen van de Taghoet en het geloven in Allah (swt).

Taghoet is een term uit de Koran en is in acht verschillende verzen terug te vinden. 
Het verwerpen van de Taghoet is het belangrijkste concept binnen de islam. 

Het is de gemeenschappelijke agenda van alle profeten. (Zie 16/Nahl, 36)

Taghoet volgens de Koran:

• Traditionele, religieuze of politieke informatiebronnen, die de mensen 
van het licht van openbaring leiden naar de duisternis van ongeloof door 
andere normen te hanteren dan de normen van de Koran. (2/Baqarah, 257)

•  Normen en bewegingen, die worden gevolgd en vergoddelijkt, 
waarvoor ze leven en sterven, waar bondgenoot- en vijandschap mee 

bepaald wordt en waarvan de legitimiteit niet afkomstig is van Allah (swt). 
(4/Nisa, 76)

• Individuen en organisaties, die wetten maken welke tegenstrijdig zijn 
met de wetten van Allah (swt) en hier de mensen naar uitnodigen, en 

hun zelfgemaakte wetten. (4/Nisa, 60)

Het aanbidden van Allah (swt) en de ware religie. Degenen, die de 
wetgeving toekennen aan Allah (swt) en andere wetten dan die van Hem 

verwerpen, behoren tot de dienaren van Allah (swt) en de ware religie. Wat 
betreft degenen, die de wetgeving onvoorwaardelijk toekennen aan 

anderen dan Allah, zoals een persoon, ideologie of instituut, zijn enkel de 
aanbidders van een reeks namen/opvattingen, waar Allah geen 

enkel bewijs voor heeft geopenbaard.

Het oordeel - dus de wetgeving, wetten maken, halal-haram vaststellen - 
behoort alleen tot Allah. En dit recht in het geloof en handelingen aan 

Allah geven, is gelijk aan het aanbidden van Hem.

Een mens moet geloven dat dit recht enkel aan zijn Heer toebehoort en het 
recht om wetten te maken niet toebehoort aan parlementen, koningen en 

onrechtvaardige landheren, die met Allah in dit recht concurreren.

Weet jij wat de betekenis is van Kalimat at-Tawhied en Kalimat 
as-Shahadat?

Kalimat at-Tawhied
La: (Er is) geen

Ilaha: god

Illa: behalve (er is alleen maar één)

Allah: Allah.

Kalimat as-Shahadat:
Ashadoe: Ik getuig dat

an laa ilaha: er geen god is

illa: behalve (er is alleen maar één)

Allah: Allah.

Wanneer wij de Kalimat at-Tawhied uitspreken, verwerpen wij als eerst de 
goddelijkheid van alle schepsels. We verkondigen onze overtuiging dat er 

geen god is en geen god kan zijn. Vervolgens getuigen we dat de enige 
god Allah (swt) is, de ware god Allah (swt) is. Dan is het sleutelwoord in 

Kalimat at-Tawhied ‘Ilah’(god).

Wat betekent ilah?
Ilah; betekent Ma’bud. Wie aanbeden wordt, wie het recht heeft om 

aanbeden te worden en aan wie de aanbidding toebehoort. Wanneer wij 
‘La ilaha illallah’ zeggen, zeggen we eigenlijk het volgende:

‘O Allah, mijn gebed, het vasten, het slachten, mijn smeekbedes en al mijn 
aanbiddingen zal ik alléén omwille van U verrichten. 
U bent de Heer en Heerser van het hele universum.

Ik zal geen andere wetgever dan U erkennen. De waarheid is wat U 
waarheid heeft genoemd; Het valse is wat U vals heeft genoemd.

Baat en verlies heeft U in Uw handen. Baat zal ik enkel aan U vragen en om 
mij te verhelpen van verlies zal ik enkel mijn toevlucht bij U zoeken. Mijn 

leven zal ik door niets en niemand anders dan U laten leiden. Uw vriend is 
mijn vriend, Uw vijand is mijn vijand.

Mijn doel zal enkel de tevredenheid van U zijn. Omwille van U zal ik leven, 
omwille van U zal ik sterven.’

Maar wat is nou Shirk?
Shirk; Is het aanbidden van een ander dan Allah of het aanbidden van 

zowel Allah als een ander.









Ondanks dat de vergiffenis, barmhartigheid en vergeving van Allah 
groot genoeg is om al het bestaan te omhullen, zal je jezelf hiervan 

beroven als je Shirk begaat..

“Allah vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten toegekend worden, maar 
Hij vergeeft daarnaast alles, aan wie Hij wil.” (4/Nisa, 48)

De enige zonde die Allah niet zal vergeven, als er geen berouw is getoond 
en ervan af is gezien voor de dood, is Shirk. Wat betreft alle zondes behalve 

Shirk is het aan Allah’s wil om dit wel of niet te vergeven. 

Shirk, is het verrichten van een handeling, dat in de islam als aanbidding 
wordt gezien, aan iemand anders dan Allah (swt). Of het toekennen van Zijn 

eigenschappen aan een ander dan Allah (swt). 

Shirk heeft verschillende vormen. Shirk in liefde (2/Baqarah, 165), Shirk in het 
gehoorzamen (9/Taubah, 31) Shirk in het aanroepen en aanbidding (7/A’raf, 
37; 10/Yunus, 106), Shirk in het maken van wetten en regels (18/Kahf, 26; 42/

Suara, 21) en Shirk in het vergoddelijken van bepaalden wezens om 
saamhorigheid te creëren (29/Ankabut, 25)…

Iemand die deelgenoten aan Allah (swt) toekent, heeft Allah (swt) met 
het ergste gelasterd en heeft het grootste onrecht gepleegd (31/Lokman, 13). 

Daarom zijn al zijn daden nietig geworden. (39/Zomer, 65) en heeft Allah (swt) 
het Paradijs voor hem verboden (5/Maidah, 72).

Allah (swt) heeft het Paradijs, die hij heeft geschapen voor zijn dienaren die 
alleen hem aanbidden, verboden voor de plegers van Shirk:

“Voorzeker, ongelovig zijn degenen die zeggen: “De messias, de zoon van 
Maryam, hij is Allah.” Terwijl de messias zei: “O kinderen van Israël! Aanbid 

Allah, mijn Heer en jullie Heer.” Degene die partnerschap toekent aan 
Allah, weet dan met zekerheid dat Allah voor hem het Paradijs heeft 

verboden. En zijn verblijfplaats is het vuur. En voor de verderfzaaiers, 
onrechtplegers zijn er geen helper.” (5/Maidah, 72)

(Zie 4/Nisa, 48 voor de definitie van Shirk, de vormen ervan en het lot van de 
veelgodenaanbidders)

En waar nodigen wij jou naar uit?

Wij nodigen je uit naar de religie van alle profeten en de enige religie die 
bij Allah geldig is: de islam.

Wij nodigen je uit naar de zuivere en pure Tawhied, waar de religie 
absoluut behoort tot Allah, waar enkel Allah aanbeden wordt en er op 

geen enkele manier aan Hem deelgenoten worden toegewezen.

Wij nodigen je uit naar het volk van Ibrahim (as), waar de idolen naast Allah 
werden verworpen en afstand van genomen werd, waar alleen Allah (swt) 

aanbeden werd, waar alle liefde, angsten en hoop gericht waren op Allah.

Wij nodigen je uit naar de vergeving van Allah (swt) en naar het land van 
vrede, de tuinen van Firdaws (het Paradijs).

 plegende vrouwen en voor de veiligheid van deze ontuchtplegers 
plaatsen ze politie voor de deuren van bordelen. Ze beschouwen 

deze daad van ontucht als legaal ondernemen en (dus) nemen ze ook 
belasting van hen.

Net zoals dit beschouwen ze veel van wat Allah verboden heeft als volledig 
toegestaan of (toegestaan) voor 18 jaar en ouder.

Het verbod van Allah op gokken en kansspelen/nationale loterij; rente, 
kredietbetalingen en bankieren en alcohol nuttigen onder het mom van 

amusement wordt als legaal erkend en dus als halal beschouwt.
We hadden geleerd dat het verrichten van smeekbedes tot Allah behoort tot 
aanbidding. Allah (swt) zegt over de mensen, die smeekbedes verrichten tot 
anderen dan Hem, smeekbedes verrichten tot mensen van wie er geloofd 
wordt dat het vrome mensen zijn of smeekbedes verrichten tot hun zielen, 

hun graven en tombes:
“Tot Hem behoren de smeekbedes en zij tot wie door hen in plaats van tot 
Allah wordt gebeden, verhoren hen in niets; zij zijn slechts als iemand die 

zijn handen naar het water uitstrekt opdat het zijn mond bereikt, maar het 
bereikt zijn mond niet. Het gebed van de ongelovigen mist steeds zijn 

doel.” (13/Ra’d, 14)

“Allah laat de nacht overgaan in de dag en Hij laat de dag overgaan 
in de nacht en Hij heeft de zon en de maan dienstbaar gemaakt. Alles 

loopt tot een vastgestelde termijn. Dat is Allah, jullie Heer; Hij heeft de 
heerschappij. Zij die jullie in plaats van Hem aanroepen hebben nog geen 
flintertje heerschappij. Als u hen aanroept, zullen zij uw roep niet horen en 

indien zij uw roep horen, zullen zij u niet kunnen antwoorden. En op de 
Dag van de Opstanding zullen zij uw afgoderij verwerpen. Niemand kan u 

(omtrent de waarheid) inlichten zoals de Alkennende.” (35/Faatir, 13-14)

“Behoort de zuivere godsdienst niet Allah toe? Zij die zich in plaats van 
Hem beschermers nemen [zeggen]: “Wij dienen hen slechts opdat zij ons 
nader tot Allah brengen. Allah zal tussen hen oordelen over dat waarover 
zij het oneens zijn. Allah wijst wie een ongelovige leugenaar is de goede 

richting niet.” (39/Zomar, 3)

In de fundering van Shirk is er een verbeelding: 'een verre Allah' en 'een 
gebrekkige mens': “Wie zijn wij om Allah direct aan te roepen? Wij hebben zo 
veel zondes. Hoe kunnen wij met deze zondige monden Allah aanroepen?” 

Deze valse opvatting zorgt ervoor dat een persoon gaat zoeken naar 'een 
Behoeder' die hem dichterbij Allah (swt) brengt. 

(Zie 2/Baqarah, 186; 5/Maidah, 35; 34/Saba, 22-23; 39/Zomar, 43; zie ook 6/An’am, 14)

Als je goed oplet heeft Allah (swt) gezegd dat degene, die smeekbedes 
verrichten tot andere wezens dan Allah, hen aanbidden. Dat deze daden 

behoren tot Shirk en dat degenen die dit plegen leugenaars en ongelovigen 
zijn.

Vergeet niet dat het aanbidden van anderen naast Allah Shirk is en Shirk een 
groot onrecht is.

Geef gehoor aan het advies van Loqmaan (as) die hij aan zijn zoon gaf:
“O mijn zoon, ken Allah geen deelgenoten toe: voorwaar, het toekennen 

van deelgenoten (aan Allah) is zeker een groot onrecht.” (31/Loqmaan,13)(Zie 
4/Nisa, 48 voor de definitie van Shirk, de vormen ervan en het lot van de 

veelgodenaanbidders)
Het toekennen van deelgenoten aan Allah zorgt ervoor dat al jouw daden 

verloren gaan en je in beide werelden tot de verliezers zal behoren.
Geef gehoor aan de waarschuwing van Allah (swt) die Hij elke profeet door 

middel van openbaring heeft meegegeven:
 “En voorwaar, aan u zoals aan hen die vóór u waren, is geopenbaard: “Als 
u deelgenoten aan God toeschrijft, zal uw werk stellig vruchteloos blijken 

en zult zeker tot de verliezers behoren.” (39/Zomar, 65)
(Zie 4/Nisa, 48 voor de definitie van shirk, de vormen ervan en het lot van de 

veelgodenaanbidders)

Wanneer een persoon een handeling, wat wij als aanbidding 
kennen, verricht voor iemand anders dan Allah (swt) óf Allah tegelijk met 

anderen aanbidt, dan heeft deze persoon Shirk begaan. Laten we de verzen, 
die betrekking hebben op dit onderwerp, is verkennen uit onze verheven 

Koran: Dat het recht om wetten te maken behoort tot Allah (swt) en dit 
toekennen aan Allah onder aanbidding valt, hadden we al geleerd. Voor 

degenen die dit recht aan iemand anders dan Allah geven, zegt onze Heer: 
“Hebben zij dan medegoden, die hun wetten hebben voorgeschreven 

welke Allah verboden heeft? Als er geen vastgesteld woord was, dan was 
het oordeel tussen hen al voltrokken. Zonder twijfel voor de misdadigers 

is er een pijnlijke straf.” (42/Shura,21)
Degene die legaliseren wat Allah (swt) verboden heeft, zoals haram-halal, 

verboden-toegestaan in de wetgeving opnemen, zijn de deelgenoten die 
naast Allah (swt) worden aanbeden. Want het maken van wetten, het bepalen 

van de sharia (wetgeving) en de soevereiniteit is één van de duidelijkste 
eigenschappen van Allah (swt). (zie 12/Yusuf, 40; 18/Kehf, 26)

Allah (swt) veroordeelt diegenen die toestemming geven aan de mensen, die 
wetten maken welke tegenstrijdig zijn met de wetten van Allah. Allah duidt 
aan dat zij hiermee hen als deelgenoten van Allah hebben genomen/shirk 

hebben begaan.
“Zij hebben hun schriftgeleerden en hun monniken tot heren naast Allah 

genomen en (ook) de Masih de zoon van Maryam, terwijl hun niets is 
bevolen dan dat zij één God aanbidden: er is geen god dan Hij. Heilig is Hij 

boven de deelgenoten die zij naast Hem toekennen.” (9/Taubah,31)
Weet jij hoe de Boodschapper van Allah (saw) dit vers heeft uitgelegd?

“Toen de Profeet (saw): ‘Zij hebben hun schriftgeleerden en hun monniken 
tot heren naast Allah genomen en (ook) de Masih de zoon van Maryam.’, 
reciteerde, kwam Adiy ibn Hatem (die in zijn Jahiliyya christen was) met 

een zilveren kruis om zijn nek en zei: ‘Zij hebben hun schriftgeleerden en 
hun monniken niet aanbeden.’

Rasulullah (saw) antwoordde: ‘Hun geleerden verklaarden dat wat Allah had 
verboden als toegestaan en dat  wat Allah had toegestaan als verboden. 
Vervolgens gehoorzaamden zij hun geleerden. Dit is dus het aanbidden 

van hun geleerden.’ ” (Tirmidhi, 2969)
- Het vers en de uitleg van onze Profeet (saw) laat zien dat zaken van halal-

haram, verboden-toegestaan enkel wordt bepaald door Allah (swt). Want Hij is 
“Ar-Rabb”. Rabb; degene die disciplineert, structureert en organiseert.  Allah 

onderwijst de mensen met zijn wetten om zo structuur te geven aan de 
samenlevingen.

- Een geleerde, hoogbegaafde, aanbidder, parlementariër, regeringsleider of 
stamhoofd… Wie aan één van hen deze bevoegdheid geeft, heeft hem als 

heer/rabb naast Allah genomen. 
- Als iemand, die deze bevoegdheid geeft aan een ander dan Allah, niet weet 
dat deze handeling een aanbidding is en niet weet dat hij een ander als heer 

naast Allah neemt, dan blijft de uitkomst hetzelfde. Want onwetendheid is 
niet het excuus voor Shirk, maar de oorzaak.

- Om iemand als rab of ilaah te nemen, is het niet nodig om te zeggen: “Dit is 
mijn heer” of “Dit is mijn god”. Wanneer je de eigenschappen van een heer of 
god aan iemand toekent of wanneer je een handeling, dat voor een heer of 
god gedaan moet worden, doet voor een ander, dan is hij jouw heer of god. 
(Zie ook 3/Al-i Imraan, 64; 4/Nisa, 59-60; 5/Maidah, 43-44, 50; 7/A’raf, 54; 12/Yusuf, 40) 
Als we deze uitspraak van Allah (swt) en Zijn Boodschapper (saw) op vandaag de 

dag zouden toepassen;
Ondanks dat Allah (swt): “Ontucht is haram en laat de moslims ontucht niet 

benaderen.”, zegt, zegt het dagelijkse systeem ‘Ouderen boven de 18 mogen 
ontucht plegen’. Ze openen speciale huizen om hen ontucht te laten 

plegen, ze geven een gezondheidsrapport aan de ontucht
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